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Kerkgebouw:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

    

Kerkelijk centrum: De Gerf 

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  Ds. Ida Boersma-Prins 

   Lievingerveld 114, 9411DA Beilen 

   06-30463093, iboersma@live.nl 

    

Redactieadres Martijn van Dijk-Aantjes, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

 

 

 

Van de redactie 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier 

als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het kerkblad van 

november/december 2025 uiterlijk maandag 20 

oktober om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in de week 

voor zaterdag 1 november bezorgd. Inleverdatum van 

kopij voor kerkblad voor Kerst 2025/januari2026 is 8 

december. Bijlagen mogen via e-mail (zie hierboven) 

worden aangeleverd in Word. De redactie behoudt zich het 

recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te 

houden tot een volgende editie.  
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  OVERDENKING
  

      

 

Kijk! Laat je verrassen 
 

Kijk!  

Kijk naar je verleden 

en laat je verrassen. 

Zie hoe verweven 

tussen donkere rafels 

een draad van licht 

getrokken is, helemaal 

naar het nu. 
 

Kijk! 

Kijk naar je heden 

en laat je verrassen. 

Zie hoe tijd en plaats 

van dit ene moment  

omhuld zijn door  

een glans van licht 

waarin niets ontbreekt. 

 

 

Kijk! 

Kijk naar je toekomst 

en laat je verrassen. 

Zie hoe dwars door de mist 

waarin alles verborgen ligt 

een schijnsel van licht 

je wenkt, precies genoeg 

voor een volgende stap. 
 

Kijk! 

Laat je verrassen 

door het werk van Gods Geest. 

 

ds. Jelbert Versteeg 

 

 

Onze oecumenische startzondag kreeg als thema 

mee: ‘Het regent zonnestralen’ en we kregen de 

opdracht mee om na te denken hoe je als mens 

een zonnestraal voor iemand kunt zijn.  

 

En als je dan kijkt, goed kijkt, dan komt er 

genoeg op je pad… Het jaarthema van de 

Protestantse kerk nodigt ons ook uit om te kijken 

en je te laten verrassen door het werk van Gods Geest. 

Een opdracht afgeleid uit de eerste brief van Johannes: ‘Geliefde broeders en 
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zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in 

ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in Hem 

blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn 

Geest.’ (4: 11-13) 

 

In het kerkblad van juni heb ik al even het jaarthema aangeroerd en 

gevraagd of jullie mee willen kijken met verwondering, dichtbij huis of wat 

verder weg. Kun je die verwondering vastleggen met een foto, een schilderij 

of gedicht? Ik hoor en zie het graag tegemoet! Om een dienst rondom het 

jaarthema te kunnen voorbereiden samen!  

 

Om het wat concreter te maken: het fotospel van de PKN is een mooie 

leidraad bij het rondkijken én verwerken van wat je ziet! Succes! Reacties via 

iboersma@live.nl of via whatsapp: 0630463093.  

(Op de website staat het document met de verschillende thema’s - red.) 

Ida Boersma- Prins 

 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

 
 
 

5 oktober 

10.00 uur 

Mw. B. van Oort (Hoogeveen) 

Collectes: Kliederkerk, kerk, bloemenfonds 
  

12 oktober 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Viering Maaltijd van de Heer, mmv. Zangersgroep Lindestreek 

Collectes: Mikondo, kerk, behoud predikantsplaats 

  

19 oktober 

10.00 uur 

Ds. E. van Veen (Steenwijkerwold) 

Collectes: Plaatselijk werk, kerk, onderhoud gebouwen 
  

26 oktober 

10.00 uur 

Ds. B. van den Brink (de Wijk) 

Koffiedrinken  

Collectes: Kia najaarszending, kerk, orgelfonds 
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Avondmaalsdienst 12 oktober 

Op 12 oktober vieren we in de morgendienst het Heilig Avondmaal zoals we 

dat gewend zijn met onze eigen predikant, Ida Boersma. Deze viering wordt 

muzikaal opgeluisterd door de Zangersgroep Lindestreek onder leiding van 

Inge Joldersma. Zij zingen meerstemmige liederen uit het Nieuwe Liedboek 

en andere bundels, soms alleen als koor, soms samen met de gemeente of in 

een afwisseling. Het orgel wordt bespeeld door Harmen Kooistra. Allen van 

harte welkom om deze dienst mee te vieren. 

Jelle Aantjes-van Dijk 

Taizéviering 

0p zondag 12 oktober om 16.30 uur wordt de derde Taizéviering van dit jaar 

gehouden. Het jaar waarin de dorpskerk haar 600 jarig bestaan viert. Het 

thema is: Zing de Heer een nieuw gezang. 

 

Medewerking wordt verleend door Harmen Kooistra (piano) en Sybrand 

Metz (dwarsfluit). De algehele leiding is in handen van Hans Procee. 

Voorafgaande aan de viering oefenen we samen een aantal liederen met een 

minder bekende melodie.  

 

Bijna 70 jaar geleden werden de eerste vieringen 

gehouden in de kloostergemeenschap van Taizé in het 

Franse Bourgondië.  Sinds de jaren 1960 oefent Taizé 

grote aantrekkingskracht uit op jongeren uit alle delen 

van de wereld. Het hele jaar door - vooral in de 

zomermaanden - trekken ze met tienduizenden naar 

2 november  

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Dankdienst voor gewas en arbeid 

Collectes: Missie Westerveld, kerk, behoud predikantsplaats  
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Taizé en doen mee aan de bijeenkomsten,  die drie maal daags gehouden 

worden. De Taizévieringen, die tegenwoordig overal in de lande worden 

gehouden, verheugen zich in een toenemende belangstelling. 

 Een Taizéviering is een bijeenkomst die veel lijkt op een kerkdienst, maar die 

een geheel eigen karakter heeft. Stiltes en het zingen van liederen met korte 

teksten, die telkens herhaald worden zijn de belangrijkste ingrediënten  De 

melodieën zijn eenvoudig, in het gehoor liggend en gemakkelijk te zingen. 

Deze liederen hebben gaandeweg ingang gevonden in het repertoire van 

talrijke kerken en parochies.  

 

De viering in Vledder is geen kopie van hoe men het in Taizé doet, maar een 

viering in de sfeer van Taizé.  Graag heten we naast ouderen, ook jongeren 

van harte welkom. Er is een gestencilde liturgie aanwezig , de toegang is 

gratis, wel is er een collecte bij de uitgang. 

Hans Procee 

 

 

 

 

PASTORAAT 
 

 

 

 

Vreugde 

‘Laat ons danken voor de toekomst die zich als een 

bloem ontvouwt, in de mens die zich wil geven, 

zich de ander toevertrouwt, die de woning van 

zijn leven op de rots van liefde bouwt’  

(een nieuw bruiloftslied, ds. Bronswijk).   

 

Met die woorden willen we Martijn van der Hoek en 

Enith Rijzebol  (Bosbouwkamp 6) van harte 

gelukwensen met hun voorgenomen huwelijk. Op 8 

november vragen zij Gods zegen over hun huwelijk in onze 

kerk in een dienst die om 16.00 uur begint. Wat mooi! 



- 7 - 

 

Verdriet 

Ons meeleven gaat uit naar de kinderen en kleinkinderen van Alie Bergsma- 

Kreuze en naar iedereen die haar zal missen. Zij overleed op 1 september jl. 

in de leeftijd van 91 jaar (elders in het kerkblad treft u het In Memoriam aan). 

 

Omzien naar elkaar 

Laten we omzien naar elkaar:  dat hoeft niet met grote woorden maar wat 

zijn kleine gebaren van trouw en aandacht kostbaar. Een gebed, een kaart, 

een glimlach. Velen onder ons leven met een kwetsbare gezondheid of 

hebben zorgen over hun dierbaren.  Deze keer noem ik de namen van 

Gerard en Helma Meijer, van Adri en Geri Voerman en van Minke Bierman. 

Fijn als u in gebed en meeleven om hen heen staat! 

Luuk en Ineke Groen wensen we veel succes met 

de verhuizing van de Scheperskamp naar 

Meulhoek 40. Geen grote afstand, maar toch een 

hele verandering en inspanning. We zijn blij dat 

jullie een plekje hebben gevonden!  

 

Ook als u denkt ‘ik wil echt niet genoemd worden 

in de dienst of in het kerkblad’, toch is het fijn als u 

aan het pastoraal team of aan mij laat weten als er zorgen zijn of 

onderzoeken of ziekenhuisopname. U mag ons in vertrouwen benaderen!  

 

Dankbaar 

Zorgen delen hoort bij gemeente-zijn, maar ook zegeningen tellen! 

Zegeningen tellen en dankbaarheid uiten willen we samen doen op 

zondagmorgen 2 november, de zondag om te danken voor gewas en arbeid. 

Ook willen we dan danken voor de liefdevolle dienst van ambtsdragers 

Sjoukje de Wit, Tonnie Bolte, Luuk Groen en Bram Schreuder. Zij mogen 

genieten van rust na jarenlange inzet. Sjoukje, Tonnie, Luuk en Bram, heel 

hartelijk bedankt! 

ds. Ida Boersma-Prins 

Ophaaldienst  

Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar heeft u geen eigen vervoer? 

Neem dan contact op met ondergetekende. Mijn telefoonnummer is 0521- 

387933  

Jan Siderius 
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Per abuis is het in memoriam van mevrouw Piest-Ziel niet in een eerder 

kerkblad opgenomen. Hieronder leest u het alsnog.  

Martijn van Dijk (redactie)  

IN MEMORIAM Sjoukje Piest-Ziel  

*7 mei 1939      ⴕ 10 juni 2025 
 

Op 10 juni 2025 is Sjoukje Piest-Ziel in het Irenehuis te Meppel overleden. De 

herdenkingsbijeenkomst vond plaats op 16 juni in de Johannes de Doperkerk te 

Vledder. 

 

Sjoukje zag het levenslicht op 7 mei 1939 in Oldemarkt. Daar groeide zij op en zij 

moest al op jonge leeftijd aan het werk.  Zij ontmoette Jacob Piest en zij kregen 

twee zonen: Ron en Harry. Jacob kwam op jonge leeftijd te overlijden door een 

hartinfarct. Een grote klap voor Sjoukje.  

 

Sjoukje was niet iemand die snel bij de pakken neer ging zitten. Zij was zeer 

actief. Naast haar werk deed zij veel vrijwilligerswerk. Zo heeft zij veel betekend 

voor de kerk van Vledder, was actief bij de Zonnebloem, en 

kerkdienstvrijwilligster in verpleeghuis De Schiphorst in Meppel.  

 

Het leven van Sjoukje ging niet over rozen. Zij heeft veel tegenslagen in haar 

leven moeten trotseren. In de laatste jaren werd zij door toenemende 

gezondheidsproblemen steeds meer afhankelijk van de zorg van anderen. 

Gelukkig waren er Ron en Harry die goed voor hun moeder zorgden. Sjoukje was 

trots op haar familie en zij was een lieve oma. 

 

In de afscheidsdienst werd Psalm 23 gelezen, het bekende lied over God als de 

goede Herder die voor mensen wil zorgen. De liefde en vrede van deze goede 

Herder wens ik Ron en Margriet en Harry, de klein- en achterkleinkinderen en 

allen die Sjoukje Piest missen van harte toe. 

 

Leddy Karelse, geestelijk verzorger 
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Leuk om allerlei dingen  rondom Vledder en Nijensleek voor het eerst mee te 

maken. Het bloemencorso: wat een inzet en creativiteit! Het is toch wel een 

unieke omgeving waar ik terecht ben gekomen!  Ik 

geniet ook van de verhalen bij mensen thuis met 

mooie herinneringen aan het kerkelijk leven van 

vroeger. Laatst over de pastorie die nu het 

chinees restaurant  herbergt, maar wat moet het 

daar een levendig en vrolijk gebeuren zijn 

geweest van kinderen en jongeren! Lang 

vervlogen tijden. Wat zou ik het leuk vinden als 

dat nog zo was… maar ons huis staat te ver weg. Het 

heeft geen zin om onze voordeur in Beilen zo wagenwijd open te zetten 

(natuurlijk wel van harte welkom!),  maar ik hoop dat de kerk en de Gerf 

genoeg gastvrijheid uitstralen om eens om het hoekje te kijken, mee te 

doen, leven in de brouwerij te brengen, want dat kan alleen samen!  

 

Wat je trouwens niet hebt in onze omgeving dat is het burlen van de 

edelherten. Toen we nog in Wapenveld woonden was deze periode van het 

jaar de tijd om  ’s morgens heel vroeg of ’s avonds heel laat het bos in te 

trekken om het indrukwekkende geluid -samen met het ketsen van de 

geweien tegen elkaar- op te sporen. Dus binnenkort even een paar 

herfstdagen Veluwe!   

Hartelijke groet vanuit een rústige pastorie,  

ds. Ida Boersma- Prins  



- 10 - 

 IN MEMORIAM Alida ~Alie~ Bergsma- Kreuze    

*1 maart 1934      ⴕ 1 september 2025 
 

“Het is goed geweest” staat boven de rouwbrief van Alie Bergsma. Na een korte 

periode van ziek zijn is zij vredig heengegaan, een lieve moeder, oma en opoe. Wat 

was het moeilijk voor haar dat zij kort daarvoor afscheid moest nemen van de 

geliefde plek aan de Schoolweg 12 en haar intrek moest nemen in de Borgstee. Het 

kon niet anders, dat besefte ze zelf ook maar toch….  
 

Op 6 september hielden we in onze kerk een dienst van dankbaarheid voor haar 

leven. Daar werd haar levensloop verteld en zongen we de liederen en lazen we uit 

de bijbel wat Alie zelf had aangegeven.  
 

Met het woord dankbaarheid is niets teveel gezegd. Dat Alie bij haar afscheid wilde 

dat het lied “Tel uw zegeningen” gezongen zou worden was ook voor haar 

kinderen uit het hart gegrepen. Voor Hennie en Geert, voor Evert en Astrid 

(Margriet in liefdevolle nagedachtenis), voor Johan en Jolanda en voor de klein- en 

achter kleinkinderen geldt dat ze heel dankbaar zijn voor wat hun moeder en oma 

voor hen heeft betekend. Ze kijken terug op een gelukkige jeugd met ouders die 

van elkaar hielden, met een moeder die door de ziekte van haar man Jark en na 

zijn overlijden hard heeft gewerkt op de boerderij. Alie was en bleef boerin in hart 

en nieren, nog steeds kon ze zo genieten van haar doorzicht vanuit het huis op de 

weilanden en het vee.  
 

Ook voor ons als gemeente geldt: dankbaar! Dankbaar zijn we voor wat Alie heeft 

betekend in haar inzet voor met name het pastoraat. Het omzien naar mensen. Zij 

was ‘oren en ogen’ van het pastoraat in Nijensleek. Voor haar inzet voor kerk en 

maatschappij kreeg Alie een koninklijke onderscheiding. Een mooi gebaar van 

waardering!  
 

Alie had voor de afscheidsdienst een gedeelte uit Lucas 2 gekozen: Simeon en 

Hanna in de tempel met de pasgeboren Jezus. Herkende Alie zich in deze weduwe? 

Hanna was iemand die leefde met uitzicht, met een belofte en zo leefde Alie ook. 

Het poortje in het struikgewas achter haar huis waardoor ze uitzicht hield op het 

land zou je als symbool kunnen opvatten voor haar geloof. Niet zien en toch 

vertrouwen dat het goed komt, dat het goed is. In haar laatste levensdagen kon 

dochter Hennie nog met haar zingen: wat de toekomst brengen moge mij geleidt 

des Heren hand. Dat dat voor kinderen en kleinkinderen in hun verdere leven een 

troostvolle bemoediging mag zijn.   

Ds. Ida Boersma- Prins 
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Vertrouwenspersonen 

De laatste tijd is er overal in de samenleving meer en meer aandacht voor 

ontspoorde contacten tussen mensen. Dat gebeurt overal en het is 

kortzichtig om te denken dat dat binnen onze kerk niet zou kunnen 

gebeuren. Vooral (pastorale) situaties waarin sprake is van een verschil in 

machtsverhoudingen, zijn hiervoor gevoelig. Als kerk willen we dit natuurlijk 

koste wat het kost voorkomen. Op aandringen van de PKN denken we er als 

kerkenraad over na welke maatregelen hiervoor ingevoerd moeten worden.  

 

Eén onderdeel hiervan is het aanstellen van vertrouwenspersonen voor onze 

gemeenteleden. Inmiddels zijn in een samenwerkingsverband van 

gemeenten in Zuidwest Drenthe drie onafhankelijke vertrouwenspersonen 

aangewezen die te allen tijde naar uw verhaal willen luisteren. Elk contact dat 

u had met iemand namens de kerk dat bij u een vervelend gevoel van 

minderwaardigheid of onrecht achterlaat, is het waard om met deze mensen 

te bespreken. En dat geldt natuurlijk al helemaal voor een situatie van 

(seksueel) misbruik. Ook als u twijfelt (Is dit wel ‘erg’ genoeg? Ik heb 

helemaal geen bewijzen. Wat zullen ze wel niet denken?) sporen wij u aan 

om contact op te nemen. Vertellen over wat er gebeurde, kan soms al 

opluchten en als er inderdaad sprake is van onrecht, kunt u met een 

vertrouwenspersoon bespreken wat u daar verder mee wilt doen. Voorop 

staat in deze contacten dat er niets gebeurt, wat u niet wilt.  

 

Op onze website is sinds kort het tabblad ‘veilige kerk’ toegevoegd. Op deze 

pagina vindt u algemene informatie, maar ook de emailadressen van de 

vertrouwenspersonen. U mag hen alles mailen wat u wilt, maar als u graag 

telefonisch contact wilt, kunt u dat ook per mail bij hen aangeven. Zij mailen 

u dan terug om een belafspraak te maken.  

Namens de kerkenraad, Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 
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Nieuwe Nederlanders in Vledder 

In Diever is men vanuit de Kruiskerk actief met de opvang van en 

ontmoeting met de nieuwe Nederlanders en vluchtelingen. Jelle en ik waren 

uitgenodigd om kennis te komen maken en te praten over de activiteiten die 

zij verzorgen. Met diep respect voor de ongelofelijke inzet voor deze mensen 

zijn wij naar huis gegaan, met de toezegging ook in Vledder mee te doen 

aan hun werk, maar vanuit onze eigen inzichten. In hotel Brinkzicht in 

Vledder verblijven immers ook tientallen asielzoekers. 

 

En zo is het gekomen dat op zaterdag 13 september er heerlijk gekookt 

werd door drie geweldig leuke vrouwen die nu in hotel Brinkzicht verblijven. 

Samen met andere asielzoekers zouden zij een maaltijd voorbereiden voor 

de startzondag in de Kruiskerk in Diever, maar omdat ze in Brinkzicht geen 

gebruik mogen maken van de keuken, hebben wij 

daarvoor de Gerf aangeboden.  

 

Een van de dames, een jonge vrouw uit Pakistan 

vertelde nu een jaar in Nederland te zijn en voor 

het eerst weer haar eigen eten kon koken. En 

hoezeer ze haar moeder juist nu mist. Je eigen eten 

koken, het klinkt bijna banaal normaal, maar voor deze 

vrouwen was het weer ervaren van eigen identiteit en ook waardevol kunnen 

zijn voor anderen, ergens bij horen. Normale menselijke behoeften die wij als 

mens waar ook ter wereld allemaal ervaren en missen als het er niet is.  

 

Deze ervaring zette ons aan het denken wat wij kunnen betekenen voor deze 

mensen. Want, met het beeld van de barmhartige Samaritaan in gedachten 

kun je jezelf de vraag stellen: wie is je naaste? Graag willen we, geïnspireerd 

door deze vrouwen, vragen of er mensen zijn die in deze eerste stappen van 

ontmoeting ook willen meedoen, bij voorbeeld in het organiseren van een 

gezellige maaltijd (samen gekookt) of een koffiemoment. Als het jou of u wat 

lijkt, neem dan contact op met Jelle, onze scriba.  

 

Oh ja, naast dat het ontzettend gezellig was, waren de gerechten heerlijk! 

Silvia Bijker 
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VAN DE DIACONIE 
 
 
 

 

Diaconale collectes  

5 oktober Kliederkerk landelijk 

 

12 oktober  Heilig Avondmaal collecte voor het werk van Mikondo in Afrika 

 

19 oktobber Plaatselijk werk 

 

26 oktober Kerk in Actie najaarszending. 

Kerken in China hebben steeds meer te maken met beperkende 

regelgeving vanuit de overheid. Ze zoeken mogelijkheden om 

Gods liefde in daden om te zetten, om zo actief te zijn in de 

Chinese samenleving bv.ouderen-en gezondheidszorg, opvang 

van verslaafden etc. De Chinese Raad van Kerken ondersteunt 

plaatselijke kerken met advies en diaconale trainingen. 

 

Namens de diaconie, Tonnie Bolte 

Koffiedrinken De Gerf 

Elke eerste woensdag van de maand bent u, met wie u ook maar mee neemt, 

van harte welkom voor de koffieochtend in De Gerf. Om 10.00 uur staat de 

koffie klaar. U bent van harte welkom!  

Namens de diaconie, Tonnie Bolte 

 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
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Sleutels Streekkerk Nijensleek (herinnering) 

Een aantal gemeenteleden heeft jarenlang allerlei werkzaamheden verricht in 

en om de Streekkerk en daarvoor een sleutel van de kerk gekregen. Nu deze 

is verkocht, willen we graag alle sleutels verzamelen om te kunnen 

overhandigen aan de nieuwe eigenaar. Het zou fijn zijn als u de sleutel wilt 

afgeven bij één van de volgende personen: 

 

Gré Kerssies, Dwarsweg 1, Nijensleek (06-31699438) 

Jeroen Los, Kon. Wilhelminalaan 51, Willemsoord (06-50891695) 

Janny Leppers, De Hoek 18, Vledder (06-10492370 

 

U kunt uw sleutel ook in een envelop met vermelding van uw naam in de 

brievenbus van de Gerf (De Hoek 8) deponeren. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Janny Leppers 

 

Verantwoording inkomsten  

In de tabel hieronder leest u een verantwoording van de kerkrentmeesters 

van de inkomsten in augustus 2025.  

 

 
Met dank aan alle toezeggers, gevers, enthousiaste vrijwilligers etc. 

Inmiddels ontvingen we 143 betalingen voor ons kerkblad. Met dank!  

Tevens een herinnering voor wie dat nog vergeten is te regelen. Graag 

ontvangen we (indien uw financiën het toelaten) alsnog uw betaling.  

Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas 

Toezeggingen Actie Kerkbalans 2025 per 22 september 50.797,50€  

Aantal toezeggers 232               

Bedrag per toezegger gemiddeld 218,95€       

Achterstand per 31 augustus 2025                         JJJ nihil

Ontvangsten tm 22 september 40.117,50€  

Verhuur kerk en Gerf augustus incl. consumpties 101,00€       

Totaal collectes kerk augustus  (5x) 667,65€       

In collectes met doel instandhouding predikantsplaats 194,75€       

Giften tijdens zomermarktdagen 269,97€       

Totaal giften per bank 500,00€       

Verantwoording CvK augustus 2025
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UIT DE GEMEENTE 
 
 

 
 

Na een gezellige en feestelijke lunch ter ere van het kerkjubileum is Roelie de 

Vries-Eleveld in de pen geklommen en een gedicht geschreven. 
 

Feestlunch 650-jarig bestaan 
 

De deure stond open 

Je kon zomaör binnenlopen 

Of éém stille blieven staön 

Dat de kaarke 650 jäor hef bestäon 
 

Zes eeuwen is het nou é leen 

Toen legden ze de eerste steen 

En, de kaärke werd geboren 

Later bouwden ze de toren 
 

Na opening, de voorzitter sprak 

Was er koffie met gebak 

Er werd toen stille stäon 

Hoe ’t de kaärke in die jaöre was egäon 
 

Stormen, oorlogen en braand 

Ondanks alles, bleef de kaark in stand 

Veule restauraties hef hij ondergäon 

Om met de tieden mit te gäon 
 

Olde films passeerden de revue 

En grote vräog blijf nu 

Waar is die tied e bleven 

Hoe aanders was toen t leven 
 

Toen werd deur oens veurgeslacht 

Elk kiend ten deupe e bracht 

Ging men in de käarke trouwen 

En is, en was er tied veur rouwen 
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Zo kreeg een vrouw uit Frederiksoord 

Ok gezellig éém ’t woord 

Zij heeft een boek over haar vader schreven 

Over zijn kolonistenleven 
 

Zo komp, dat is algemeen bekend 

An dizze gezelligheid een end 

Mar wij zullen nooit vergeten 

Dat wij op dizze feestdag heerlijk hebt gegeten 
 

Dank aan de vrijwilligers, die spontaan 

Dit veur ‘de aander’ hebt gedaan 

Ook al weten wij het altied zo goed 

Maar “wie goed doet, goed ontmoet” 
 

September/oktober 2025 

Roelie de Vries-Eleveld 

 

PS: Een ieder mag het horen: “Wij bint in Vledder trots op de Käarke en de 

Toren!” 

 

Bedankt 

Via deze weg wil ik een woord van dank uitspreken voor de bloemen die ik 

heb ontvangen na het overlijden van mijn moeder.  

Evert Bergsma  

 

Hoe lees je de Bijbel? - gesprekken rondom Psalmen 

Twee jaar geleden begonnen we in onze gemeente met avonden waarin we 

in gesprek gaan met en naar aanleiding van een Bijbelboek of Bijbelgedeelte. 

Telkens weer leidde dat tot prachtige ontmoetingen - met de tekst en met 
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elkaar. Daarbij ondervonden we verdieping van het geloofsleven en van onze 

betrokkenheid bij de gemeente.  We begonnen met de eerste brief van 

Petrus. In het afgelopen seizoen stonden we stil bij Jezus’ Bergrede 

(Mattheüs 5-7).  

We zijn nu begonnen met Psalmen. Liederen en gebeden waaruit we troost 

en kracht putten, maar die soms ook vragen en tegenspraak oproepen.  

In het gesprek ligt het accent vooral op wat zo’n Psalm persoonlijk met ons 

doet en hoe we ‘er wat mee kunnen’.  De avonden worden gehouden op 

woensdagen in De Gerf, van 19.30 tot ongeveer 21.15 uur. 

Op woensdag 15 oktober gaan we met elkaar nadenken over de bekende 

en geliefde Psalm 23 ‘De HEER is mijn Herder’.  

 

De volgende avonden zijn gepland op de woensdagen 12 november, 10 

december, 21 januari, 11 februari, 18 maart, 15 april en 20 mei. Nieuwe 

deelnemers, van jong tot ouder, zijn zeer welkom! 

 

Neem voor nadere info en gespreksmateriaal contact op met 

ondergetekende via gvddool@gmail.com of 06 20369072. 

        Gerrit van den Dool 

         

Nieuwsbrief Jurgen & Katja 

Op 14 september werden we via een videoboodschap door Jurgen op de 

hoogte gehouden van hun werk in Madagaskar. Kort daarna kwam er toch 

ook weer een geschreven nieuwsbrief.  Ik deel graag een samenvatting met 

u. De hele nieuwsbrief leest u op pknvleddernijensleek.nl/jurgenkatja. 

 

In juli reisde het gezin samen naar Maroamboka, 

dit keer niet voor werk, maar om te genieten van 

een welverdiende vakantie. Het was een 

bijzondere reis: Katja was er al bijna twee jaar 

niet geweest en voor Vanya zou het voorlopig 

de laatste keer zijn. Tijdens hun verblijf 

vierden ze twee mooie momenten: hun 28ste 

trouwdag en de tiende verjaardag van Siemen, 

compleet met een zelfgemaakte taart, spelletjes 

en spannende verstoppertjes in het donker. De 
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dorpelingen ontvingen hen met open armen, vooral Katja, die ze zo lang 

hadden gemist. 

 

Voor Katja waren de wandelingen en gesprekken met bekenden een 

waardevolle bron van vreugde. Tegelijkertijd was er het emotionele afscheid 

van Vanya, die naar Groningen verhuisde voor haar studie wiskunde. Katja 

hielp haar huisje opknappen en samen bezochten ze kerken, waar Vanya 

liefdevol werd ontvangen. Via internet houden ze contact, al voelt de afstand 

zwaar. 

 

Ondertussen gaat het zendingswerk door. In de afgelegen valleien van 

Midongy en Befotaka luisteren mensen gretig naar het Evangelie. Malagasy 

christenen, onder leiding van onder meer dominee Jonoro, reizen erheen om 

Bijbelstudies te geven. Ook werken de vertalingen van Bijbelboeken gestaag 

door. Zo wisselen hoogtepunten, uitdagingen en geloofsmomenten elkaar 

af. 

Martijn van Dijk (redactie) 

 

Uit de oude boeken 

In de kerkenraadsvergadering van 30 september 1937 moet de lijst van 

stemgerechtigden voor de periode van 1 november 1937 tot 1 november 

1938 worden vastgesteld. Als je al die oude notulen doorleest, worden er 

iedere keer weer stemmingen gehouden. Dan voor ouderlingen, dan voor 

diakenen of voor notabelen. 

In genoemde lijst moeten dertien nieuwe leden worden bijgeschreven, tien 

worden toegelaten en voor drie personen moet nog nader onderzoek 

gedaan worden. Hieruit blijkt dus dat men voor toelating van nieuwe leden 

niet over één nacht ijs gaat. 

 

Het lijkt mij dat men moeite had de Hervormde Gemeente van Nijensleek in 

stand te houden, als je leest dat de inkomsten van de diaconie dat jaar 

( februari 1938) neerkomen op een bedrag van f 10,11½  en de uitgaven zijn  

dan f 6,11½ dus een batig saldo van f 4,- Daar zal men niet veel mensen  

mee hebben kunnen helpen. Toch spreekt men niet over een teleurstelling. 

 

Na negen jaar de Hervormde Gemeente van Vledder/Nijensleek gediend te 

hebben besluit ds. Was een beroep naar Den Hoorn op Terschelling aan te 
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nemen. Daardoor ontstaat er een vacature. Via de gebruikelijke wegen wordt 

bekend gemaakt dat de Hervormde Gemeente van Vledder/Nijensleek 

vacant is. 

 

En dan valt me bij het lezen van de notulen over deze vacature iets 

wonderlijks op. De eerste kandidaat die zich meldt, is prof. Van Mourik 

Broekman uit Moordrecht. Deze dominee heeft mij in oktober 1935 gedoopt. 

Hij wordt niet beroepen, daar men hem te oud vindt. Dan dient zich de net 

afgestudeerde dominee J. van Rossum uit Gouda aan. Deze dominee heb ik 

van 1961 tot aan zijn overlijden meegemaakt. Hij was namelijk voorganger 

van de Vrijzinnige Hervormden in Voorburg en zo'n vijf keer per jaar ging hij 

in Zevenhuizen voor bij de Vrijzinnige Hervormden. Daar was ik 22 jaar 

bestuurslid. Daar dominee Van Rossum niet over eigen vervoer beschikte, 

haalden wij hem op uit Voorburg en brachten we hem na de dienst ook weer 

naar huis. Tot op hoge leeftijd leidde hij bevlogen en met veel enthousiasme 

de erediensten, zijn laatste dienst was in 1995. Hij was toen al 81 jaar. 

 

Echter kandidaat Van Rossum werd niet aangenomen 

in Vledder. Dan gebeurt er nog iets eigenaardigs. 

In de vacaturetijd moeten de erediensten 

verzorgd worden door de ringpredikanten. Dan is 

ds. Stapert uit Ruinen aan de beurt. Hij komt die 

zondag op de fiets naar Vledder. Hij komt helaas 

voor een gesloten deur. Men is vergeten hem te 

melden dat er die zondag geen dienst gehouden 

zal worden. De reden wordt niet vermeld. De dominee 

is erg boos en meldt dit voorkomen bij de classis. Het komt de gemeente op 

een berisping te staan voor ernstige nalatigheid. Maar nu komt het toeval 

weer om de hoek kijken, met deze dominee heb ik vijf jaar samengewerkt in 

de Hervormde Kerk te Moordrecht. Daar was ik namelijk jeugdouderling. 

 

Dus in de vacature van ds. Was komen drie dominees voor waar ik in het 

verleden een band mee had. Hoe wonderlijk kan iets zijn. Soms vraag ik me 

af, na dit alles gelezen te hebben, is het wel toeval dat ik in Vledder terecht 

gekomen ben en me zo heb thuis gevoeld bij de kerk in Vledder? Laten we 

het er maar op houden dat het zo heeft moeten zijn. Een volgend keer hoop 
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ik meer te vertellen over de opvolger van ds. Was, dat is de uit Engelen 

(Noord-Brabant) afkomstige ds. A.M. Brouwer. 

Nico Dirkzwager 

 

The Messiah in Steenwijk  

De Christelijke Oratorium Vereniging Steenwijk en omstreken nodigt u van 

harte uit voor de uitvoering van The Messiah van Georg Friedrich Händel op 

zaterdagmiddag 29 november om 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur).  

Het concert vindt plaats in de Grote Kerk te Steenwijk. Medewerking wordt 

verleend door barokorkest La Sorpresa en vier 

solisten. Dit alles onder leiding van dirigent Rob 

Meijer. Kaarten (€32,50, jongeren t/m 18 jaar: 

€17,50) zijn verkrijgbaar via www.covsteenwijk.nl 

en de kantoorboekhandels Primera in Steenwijk 

en Barth in Meppel, of via de koorleden. Kom 

luisteren en beleef dit meesterwerk vol troost, 

kracht en vreugde, dat al eeuwenlang mensen 

wereldwijd raakt.  U bent van harte welkom! 

 

Frieda Walpot, koorlid 

 

Zondagmiddagconcert  

Op 19 oktober zal Byzantijnskoor Drenthe optreden in de Johannes de Doper 

kerk. Het Byzantijnskoor Drenthe ontstond in 2003 nadat een aantal zangers 

uit diverse plaatsen in Drenthe een gezamenlijke reis door Rusland en 

andere Oost-Europese landen maakten en aldaar 

getroffen werden door de warme en kenmerkende 

klankkleur van de byzantijnse muziek. Het koor 

staat inmiddels bekend om haar bovengemiddelde 

zangkwaliteit en streeft nog voortdurend naar 

verbetering, zowel in muzikaliteit, presentatie, als 

in kennis en uitspraak van de Russische taal. Zij 

wordt hierin professioneel geleid door de dirigente 

Julia Zaytseva. Het concert begint om 15.00 uur. Kaarten zijn €17 in de 

voorverkoop via byzantijnskoor-drenthe.nl/reserveren en €20 aan de kassa.  

 

Lammie van Pijkeren 
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Agenda oktober 

 

woensdag 1 

oktober 

9:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken 

de Gerf/Dorpskerk 

vrijdag 3 

oktober 

20:00 uur optreden Ziel en 

Zaligheid, Jolien 

Damsma 

Dorpskerk 

maandag 6 

oktober 

14:00 uur pastorale raad  de Gerf 

woensdag 8 

oktober 

20:00 uur vergadering 

gezamenlijke 

diaconieën Westerveld 

de Gerf 

woensdag 15 

oktober 

19:30 uur bijbelstudiegroep de Gerf 

donderdag 16 

oktober 

19:30 uur moderamenvergadering de Gerf 

donderdag 23 

oktober 

9:30 uur vergadering College van 

Kerkrentmeesters 

de Gerf 

donderdag 23 

oktober 

19:30 uur kerkenraadsvergadering de Gerf 

woensdag 5 

november 

9:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken 

de Gerf/Dorpskerk 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: Jelle Aantjes-van Dijk, 06-40976333 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  Protestantse gemeente te 

Vledder-Nijensleek e.o. 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  Protestantse gemeente te Vledder-

Nijensleek e.o. 

Kerkblad 

NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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Janny Leppers - jleppers24@gmail.com - 06-10492370 
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Voor al uw 

handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 


